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celcome to

paradise!

Heeft u ooit olifanten, buffels en nijlpaarden
over het strand zien wandelen? In Loango

National Park in het West-Afrikaanse Gabon

is het de gewoonste zaak van de wereld.

e krachtige speedboot geeft nog iets meer
gas en onze uitval , de op palen
ouwde luxueuze Iguéla Lodge ver
dwijnt langzaam in de verte. Een half uur
later verlaten wij de lagune en varen de smalle, traag
stromende Rembo Ngowe rivier op richting Akaka
bush camp. Tropische woudreuzen als kerstbomen
behangen met lianen buigen dreigen er de rivi
en manshoge pe splanten en palmvarens vech:
ten om ruimte langs de oevers. Het is een groene
tunnel die zich opent en weer sluit. Het is hier zo
paradijselijk dat ik het idee heb dat ik de allereerste
hen die deze rivier bevaart.
In de bomen zitten apen en achter een scherpe
¢hi zie ik ineens een eenzame buffelstier met een
witte reiger op zijn rug loom de rivier oversteke
Even moet ik denken aan Marlow, de hoofdpersoon
uit het boek Heart of Darkriess van Joseph Conrad.
Marlow vaart ver de Congo op om een lading ivoor
en de volledig doorgeslagen handelsagent Kurtz op
te halen,Ook Akaka ligt aan het‘einde van de wereld'.
Het is niet meer dan een charmante houten veranda
op palen die voortdurend het risico loopt te worden

¢

gegeten’ door de bush. Dit is iets totaal anders
dan de savannes van oostelijk Afrika, Het herinnert
mij een beetje aan de Okavango. Maar anders dan in

de Okavango kom je in nationaal park Loango (met




